
Naar uw partner in Nederland
Meedoen in de Nederlandse samenleving



Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u terecht op de volgende websites:

→ www.rijksoverheid.nl (website rijksoverheid)
→ www.naarnederland.nl ( website voor voorbereiding basisexamen 

inburgering)
→ www.hetbegintmettaal.nl (website voor taalverwerving)
→ www.inburgeren.nl (website voor inburgering)
→ www.newtoholland.nl ( website met informatie over werk, opleidingen,  

verzekeringen etc.)
→ www.discriminatie.nl (website voor hulp bij discriminatie)
→ www.ocwduo.nl (website over bekostiging van onderwijs)
→ www.idw.nl (website over waardering van diploma’s)
→ www.werk.nl (website over vinden van werk)
→ www.nuffic.nl (website over volgen van onderwijs)
→ www.vrijwilligerswerk.nl (website over vrijwilligerswerk)
→ www.huiselijkgeweld.nl (website voor hulp bij huiselijk geweld)
→ www.metwet.nl (website over relevante wetgeving in Marokko)
→ www.indklantdienstwijzer.nl ( website immigratie- en naturalisatiedienst,  

voor vragen over de status van uw verblijfsvergun-
ning en uw verblijfrecht bij huiselijk geweld)
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Fatiha: “Mijn partner en ik waren uiteindelijk te 
verschillend. We zijn uit elkaar gegaan, omdat er 
thuis te veel problemen waren. Ik heb een tijdje in 
een opvanghuis gezeten, omdat het thuis niet 
veilig was. Later zijn we weer gaan praten met 
elkaar, maar hebben we toch samen besloten om 
te scheiden. Dat was ook het beste voor de 
kinderen. Gelukkig zijn er veel instanties in 

herkomstland. Hierdoor zijn uw rechten mo-
gelijk anders dan u verwacht wanneer u naar 
Nederland komt. Wees u daarvan bewust 
voordat u naar Nederland komt. 

→ Meer informatie over wetgeving in 
Marokko? Zie www.metwet.nl 

Nederland die me geholpen hebben om deze 
moeilijke tijd door te komen.”

Het is raadzaam dat u goed op de hoogte bent 
van uw verblijfsrecht en het familierecht in 
het geval van een scheiding. Dit geldt altijd, 
maar vooral als er problemen zijn. Het recht 
in Nederland verschilt van het recht in uw 

Voor uw verblijfs- en identiteitsdocumenten 
geldt dat alle documenten op uw naam uw 
persoonlijk bezit zijn. Houd ze dan ook altijd 
bij u. 

→ Meer informatie over uw verblijfsstatus? 
Zie www.indklantdienstwijzer.nl 
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“Vraag mensen je te verbeteren als je iets 
verkeerd zegt of uitspreekt.”

“Zoek een baan. Als dat niet direct lukt, geef 
je dan op voor vrijwilligerswerk.” 

“Kijk of er een vereniging bij jou in de buurt 
is. Ze kunnen je vaak goed helpen.”

Wat als er problemen zijn?
Een verhuizing naar een ander land is ingrij-
pend. Eenmaal in Nederland zult u moeten 
wennen aan de nieuwe omstandigheden. U 
kunt dan te maken krijgen met heimwee, een-
zaamheid en gebrek aan sociale contacten. 
Soms ontstaan er ook problemen tussen ge-
zinsmigranten en hun partner of schoonfami-
lie. In het ergste geval kunnen die problemen 
tot geweld leiden. Het is erg belangrijk om in 
zo’n geval direct hulp te zoeken. Er zijn veel 
instanties waar u terecht kunt met 

uw problemen of die van uw partner. Denk 
bijvoorbeeld aan de huisarts, een maatschap-
pelijk werker of het Steunpunt Huiselijk 
Geweld. In Nederland wordt u in gevaarlijke 
situaties  
beschermd en wordt uw probleem vertrouwe-
lijk behandeld. Het is belangrijk uw probleem 
duidelijk en open te bespreken met de  
hulpverlener, dan kunt u het beste  
geholpen worden. 

→ Meer informatie over huiselijk geweld?  
Zie www.huiselijkgeweld.nl

Tips van gezinsmigranten:
“Als de taalles te langzaam gaat, vraag dan 
om extra huiswerk of kijk naar aanvullende 
cursussen.” 

“Kijk niet alleen naar Turkse zenders, maar 
elke dag ook even naar Nederlandse 
televisie.” 

“Door kinderprogramma’s of dovenonderti-
teling op Teletekst (888) te kijken, leer je ex-
tra snel de taal.” 

“Spreek met je partner af om dagelijks een 
paar uur, of een dag per week, alleen maar 
Nederlands te spreken.”

“Vind een taalmaatje via de gemeente.” 
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Naima: “In Nederland zeggen ze vaak dat je een 
leven lang moet leren. Na het leren van de 
Nederlandse taal had ik even geen zin meer om 
weer naar school te gaan, maar zonder goede 
diploma is het heel moeilijk om leuk werk te 
krijgen. Daarom ben ik toch doorgegaan met een 
administratieve opleiding en hoef ik nu geen 
schoonmaakwerk meer te doen. Mijn uiteindelijke 
doel is om in Nederland mijn opleiding af  
te maken.”

→ Meer informatie over studeren in 
Nederland? Zie www.nuffic.nl/
international-students

Een andere (tijdelijke) oplossing is het doen 
van onbetaald vrijwilligerswerk. Ook hierdoor 
leert u de taal en veel nieuwe mensen kennen, 
terwijl u werkervaring opdoet. Veel vrijwilli-
gersorganisaties in Nederland zijn erg profes-
sioneel en kunnen u een leertraject aanbie-
den. Vrijwilligerswerk kan een opstap zijn 

naar een betere (betaalde) baan. Ook staat het 
goed op een CV en kan het de kans op een 
baan groter maken. Veel werkgevers zoeken 
mensen die als vrijwilliger al werkervaring 
hebben opgedaan in Nederland. Bovendien 
doet u als vrijwilliger iets goeds voor de maat-
schappij. Bij buurtverenigingen of vrijwilli-
gerscentrales in Nederland kunt u zich opge-
ven voor vrijwilligerswerk. 

→ Meer informatie over vrijwilligerswerk? 
Zie www.vrijwilligerswerk.nl

Mohamed: “Ik wist niet dat er zo veel 
verenigingen in Nederland zijn. Je hebt buurt
verenigingen, welzijnsorganisaties en zelfs 
Marokkaanse verenigingen. Bij eentje kom ik elke 
donderdagavond. Het fijne is dat het mensen zijn 
die je situatie kennen en je kunnen uitleggen hoe 
alles hier in Nederland werkt. Zo heb ik 
bijvoorbeeld een goede huisarts en tandarts 
gevonden”. 
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Werk en opleiding
Betaald werk doen, is één van de snelste  
manieren om in Nederland in te burgeren.  
U krijgt collega’s waardoor u de (vak)taal leert 
én u verdient geld. Meestal is het gunstig als u 
en uw partner allebei werken, want door 
meer te verdienen, kunt u sneller een goed 
bestaan opbouwen. In Nederland noemen we 
dat het ‘tweeverdienersmodel’. 

ik steeds meer nieuwe zinnen en begreep ik  
steeds meer.”

Het is niet altijd mogelijk om direct een ge-
schikte betaalde baan te vinden. Misschien 
spreekt u de taal nog niet goed genoeg of sluit 
uw opleiding uit Marokko niet aan op de 
Nederlandse arbeidsmarkt. Het laten waarde-
ren van uw Marokkaanse diploma of het 

→ Meer informatie over werk? 
Zie www.werk.nl

Yahya: “Ik kreeg gelukkig snel een baan in een 
schoonmaakbedrijf. Daar ging ik veel om met 
Nederlandse collega’s, waardoor ik de cultuur 
leerde kennen en mijn Nederlands kon oefenen. 
Eerst maakte ik nog veel fouten, maar ze 
waardeerden het dat ik het probeerde. Later leerde 

volgen van een Nederlandstalige opleiding 
kan de oplossing zijn. Om jezelf te ontwikke-
len is onderwijs erg belangrijk in Nederland. 
Veel mensen volgen op latere leeftijd nog op-
leidingen of cursussen om beter te worden in 
hun werk. 

→ Meer informatie over diplomawaardering? 
Zie www.idw.nl
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Taalcoaches
Taalcoaches of taalmaatjes zijn vrijwilligers 
die u een paar uur per week willen helpen 
Nederlands te leren. Veel gemeenten werken 
met dit systeem. Vraag bij de gemeente of dit 
ook bij u in de buurt mogelijk is. 

→ Meer informatie over taalcoaches? Zie 
www.hetbegintmettaal.nl/zoekinuwbuurt/
taalcoach 

Asma: “Anja was twee jaar lang mijn taalmaatje. 
Ik ging elke week een avond bij haar op bezoek. Ze 
leerde mij de taal en de Nederlandse gewoontes. 
Van mij heeft ze ook flink wat geleerd. Ze wilde 
graag meer weten over de geschiedenis van 
Marokko. Ik nam voor Anja ook altijd een 
Marokkaanse lekkernij mee.” 

Yahya:
”Begin in Marokko al met het leren van 
de Nederlandse taal”. 
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Abdelkader: “Ik kon niet wachten tot ik met de 
taalcursus kon beginnen. Als je hier wilt wennen, is 
het zo belangrijk dat je de taal leert. Ik was niet 
tevreden met de eerste cursus. Het tempo lag te 
laag en niet alle mensen in de cursus namen het 
serieus. Iets verder van ons huis vond ik gelukkig 
een cursus die wel bij mijn niveau paste.”

Yahya: “Via de schotel kon ik naar Marokkaanse 
televisie kijken. Dan vergat ik alle moeilijkheden 
even. Maar eigenlijk maakte ik het mezelf daarmee 

nog moeilijker! Want buiten mijn veilige 
huiskamer liep ik steeds tegen mijn taalgebrek 
aan. Op een gegeven moment heb ik mezelf als 
doel gesteld om meer naar Nederlandse 
programma’s te kijken. Met de dovenondertiteling 
aan, leerde ik heel snel nieuwe woorden en kon ik 
me buiten steeds beter redden.” 
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Tips van gezinsmigranten:
“ Verken zelfstandig de buurt. Ga een stuk 
wandelen of fietsen en probeer telkens iets 
verder te gaan.” 

“ Laat je niet altijd door je partner of schoon-
familie brengen en laat hen niet alles voor 
je vertalen. Probeer het zelf te doen.”

“ Maak elke dag een praatje met de buren.” 

“ Leer fietsen of neem autorijles.” 

“ In het buurtcentrum kun je vaak meedoen 
met leuke activiteiten, ga daar eens kijken.” 

Een nieuwe gemeenschap
Inburgering
Mensen die u zijn voorgegaan, blijven het 
zeggen: meedoen in Nederland begint met de 
taal leren. Dit geldt voor u en voor uw gezin. 
Als u de Nederlandse taal kent, zult u zich veel 
sneller thuisvoelen in Nederland. U kunt zich 
dan inschrijven voor een goede opleiding of 
carrière maken binnen een bedrijf. Natuurlijk 
kunt u dan ook beter communiceren met an-
deren, op school, op het werk, in de winkel of 
bij de dokter. Ook kunt u uw kinderen helpen. 
De kwaliteit en het tempo van de taallessen 
kan verschillen. Zoek daarom een cursus die 
bij uw opleidingsniveau en ambitie past. 

→ Meer informatie over taalles?
Zie www.hetbegintmettaal.nl/zoekinuwbuurt 
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Een nieuwe buurt
In het begin zal uw partner of uw schoon-
familie u de weg wijzen in de nieuwe woon-
plaats. Waar zit de supermarkt? Waar kunt u 
winkelen? Waar zit de dokter? En het buurt-
huis? Maar het is belangrijk dat u ook zelf-
standig de weg kunt vinden zonder uw part-
ner. Maak bijvoorbeeld ook eens een praatje 
met de buren. Dat is een goede manier om uw 
omgeving te leren kennen en uw Nederlands 
te oefenen. 

Fatma: “In Nederland fietst iedereen overal 
naartoe. Vaak ben je veel sneller met de fiets dan 
met de bus of de auto. Het was even wennen, 
maar op mijn eerste fiets ben ik de hele stad 
doorgefietst. Van Noord naar Zuid en van Oost 
naar West. Zo leerde ik de stad goed kennen.” 

Nora: “Het behalen van mijn rijbewijs voelde als 
een bevrijding! Wij woonden best afgelegen en ik 
moest soms erg lang op de bus wachten om 
ergens te komen. Met de auto kan ik naar 
vrienden, werk, school; overal naartoe!”
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Kinderen
In Nederland wordt de zorg van het gezin 
meer door beide ouders gedaan dan in 
Marokko. Zowel mannen als vrouwen  
combineren de opvoeding van kinderen met 
school of werk. Het is heel normaal dat uw 
partner bijvoorbeeld een dag minder gaat 
werken om voor de kinderen te zorgen. 

Mounir: “In Nederland hoor je veel mensen over 
de ‘papadag’. Dat betekent dat de man een dag 
minder gaat werken en op die dag op de kinderen 
past. 

Siham: “Als ik het opnieuw kon doen, was ik niet 
met mijn taallessen gestopt toen ik kinderen 
kreeg. Toen ze eenmaal naar school gingen, kon ik 
niet goed met de docenten praten. Op de 
basisschool wilde mijn kind niet dat ik meeliep 
naar het schoolplein, omdat de andere kinderen 
haar zouden uitlachen vanwege mijn slechte 

Nederlands. Dat deed me veel pijn. Achteraf had ik 
misschien iets later kinderen moeten krijgen, of 
had ik ze af en toe naar de kinderopvang moeten 
brengen, zodat ik tijd had om mezelf te 
ontwikkelen.”

Tips van gezinsmigranten:
“ Blijf niet te lang bij je schoonfamilie wonen, 
investeer in je eigen huis.”

“ Leer eerst de Nederlandse taal en ga een 
tijd werken voordat je aan kinderen begint.” 

“ Blijf ook na de geboorte van je kind(eren) 
doorgaan met Nederlandse taalles.”

“ Overleg of je partner een dag minder kan 
werken om op de kinderen te passen zodat 
je kunt leren of werken.”

21 | 



Huisvesting
Veel gezinsmigranten weten van tevoren niet 
waar ze gaan wonen. Soms valt het eerste huis 
tegen. Veel starterswoningen zijn oud en 
klein en liggen in een drukke, oude, soms on-
veilige wijken. Uw eerste woning kan ook bui-
ten de stad liggen. Als u in Marokko in de stad 
woonde, voelt dat soms als een flinke over-
gang. De overgang is vaak het grootst bij ge-
zinsmigranten die in Marokko op het platte-
land woonden en in Nederland in de stad 
komen te wonen. 

Hajar: “Eenmaal aangekomen in Nederland, 
schrok ik wel een beetje. Ik had verwacht dat 
Younes een eigen huis zou hebben, maar we 
gingen bij zijn ouders inwonen. Aan de ene kant 
wel fijn, want ze spraken mijn taal en kenden de 
Marokkaanse cultuur, maar na een half jaar heb ik 
tegen mijn man gezegd dat ik een huis voor ons 
alleen wilde. Zodat we samen écht konden 
beginnen aan onze toekomst. 
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Het is erg belangrijk om naast uw partner, an-
dere mensen te leren kennen, door uw buurt 
te verkennen en naar taalles, school of werk te 
gaan. Zo leert u steeds meer mensen kennen 
en krijgt u zelf een groep vrienden en kennis-
sen. Probeer daarbij ook contacten te leggen 
met andere mensen dan die uit uw land van 
herkomst, zodat u sneller Nederlands leert. 

Fatma: “Mijn man was heel behulpzaam en erg 
beschermend toen ik net in Nederland was. Dat 
was in het begin heel fijn, maar na een tijdje zei ik 
tegen hem dat ik ook mijn eigen leven wilde 
opbouwen. Soms ging ik ergens alleen naartoe. 
Dat was wel spannend. Mijn man maakte zich dan 
zorgen om mij, maar hierdoor heb ik geleerd op 
eigen benen te staan” 

Latifa:
 “Ik heb er zelf voor gezorgd dat ik naar school  
kon gaan. Ondanks dat ik niet snel opgeroepen 
werd heb ik er toch voor gezorgd dat ik werd 
ingeschreven.”
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Een nieuw bestaan opbouwen
De weken na uw aankomst in Nederland,  
zullen voor u en uw partner in het teken staan 
van het regelen van uw inburgering, zoals het 
vinden van de taalles en de inburgerings-
cursus. Daarnaast bent u bezig met het  
regelen van praktische zaken zoals verblijfs-
vergunningen, gezondheidszorg, sociale  
verzekeringen, belastingen, onderwijs, werk 
en het laten waarderen van uw diploma’s. Om 
een partner naar Nederland te laten komen,  
is het verplicht dat uw partner voldoende  
inkomen heeft. De kans is daarom groot dat 
uw partner voltijd werkt (meer dan 36 uur per 
week) en veel van huis is. Gezinsmigranten 
die u zijn voorgegaan, zeggen vaak dat het  
tijdens die eerste weken in Nederland erg  
belangrijk is om de nieuwe omgeving te ver-
kennen en bezigheden te hebben. 

Yahya: “De eerste tijd is erg zwaar. Mijn vrouw 
moest heel veel voor me regelen. Mensen 
onderschatten hoeveel werk dat met zich 
meebrengt. Je krijgt veel informatie, maar het 
blijft moeilijk. Je hebt veel geduld, 
doorzettingsvermogen en een begripvolle partner 
nodig. Praat met je partner op een open manier 
over wat je wilt bereiken in Nederland. Met 
vertrouwen en een beetje geduld komt het goed.” 

Moustapha: “Mijn partner heeft een drukke 
baan en was dus, ook in het begin, veel van huis. 
Ik had toen nog geen werk, omdat ik bezig was de 
taal te leren. Daardoor zat ik veel thuis en begon 
ik me te vervelen. Op een bepaald moment werd ik 
een beetje lui. Toen besloot ik elke dag vroeg op te 
staan en vrijwilligerswerk te gaan doen. Daardoor 
praatte ik meer met mensen en voelde ik me meer 
tevreden over hoe ik de dag doorbracht.” 
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Verwachtingen van elkaar
Vanwege de grote afstand tussen Marokko en 
Nederland kennen de meeste gezinsmigran-
ten hun partner nog niet erg goed. U heeft 
waarschijnlijk nog niet eerder met uw partner 
voor langere tijd in één huis samengewoond. 
Het kan daarom zijn dat u bepaalde verwach-
tingen van elkaar heeft die niet altijd uit-
komen. Het beeld dat u heeft van de relatie en 
uw toekomst samen kan erg verschillen. Praat 
goed met uw partner over wat u van elkaar en 
van uw toekomst samen verwacht.

Nora: “Ik dacht dat de Marokkaanse mannen in 
Nederland veel moderner waren dan in Marokko. 
Maar dat viel me tegen. Toen ik in Nederland 
kwam, dacht mijn man dat ik het prima zou 
vinden om de hele dag thuis het huishouden te 
doen. Maar daarvoor ben ik in Marokko niet zo 
lang naar school geweest! Ik wilde in Nederland 
mezelf blijven ontwikkelen. Daar hebben we in het 
begin best wel ruzie over gehad. Nu ziet hij 
gelukkig in dat mijn opleiding iets toevoegt aan 
ons gezin.” 

Voordat u vertrekt naar Nederland is het  
belangrijk dat u een goed beeld heeft van de 
financiële situatie van uw partner. Sommige 
gezinsmigranten voelen zich bedrogen als 
blijkt dat hun partner in Nederland schulden 
heeft of veel minder inkomen heeft dan  
gedacht. Daarnaast is verstandig om goed bij 
uw partner na te gaan of hij of zij een zelf-
standige woonruimte heeft. Sommige gezins-
migranten zijn onaangenaam verrast als ze bij 
hun schoonfamilie moeten inwonen. 

Hanan: “Voordat ik naar Nederland kwam, heb 
ik mijn man gevraagd of we wel een eigen huis 
zouden hebben. Dat bleek niet zo te zijn. Ik had 
geen zin om bij mijn schoonfamilie te gaan 
wonen. Ik wilde dat we ons eigen leven konden 
opbouwen zonder dat iedereen zich daarmee 
bemoeide. Ik ben een jaar langer in Marokko 
gebleven, zodat Rachid een eigen huis voor ons 
kon regelen.” 
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Is Nederland een individualistisch land?
In Nederland staat de zelfontplooiing van  
ieder mens centraal. Men is erg gericht op het 
eigen gezin en het leven in de huiselijke 
kring. Het eigen gezin en de eigen vrienden-
kring staan voorop. Contact met de rest van 
de familie en buren is er, maar minder 
intensief. 

Is Nederland een tolerant land?
In Nederland is iedereen gelijkwaardig. 
Iedereen wordt gelijk behandeld ongeacht 
leeftijd, huidskleur, geslacht, handicap, ge-
loof of seksuele voorkeur. Dit staat in de wet. 
De meeste Nederlanders zijn tolerant, maar 
niet iedereen heeft een positief beeld van ge-
zinsmigranten. Sommige mensen zullen er-
aan twijfelen of u een positieve bijdrage aan 
Nederland levert. U kunt hen laten zien dat u 
actief meedoet in Nederland. Door de taal te 
leren en contact te maken met anderen, zult  
u zich steeds prettiger gaan voelen in uw 
nieuwe land. Bovendien zullen de 
Nederlanders uw inzet zeer op prijs stellen. 

Yahya: “Voordat ik uit Marokko vertrok, heb ik 
op internet en in boeken veel over Nederland 
gelezen en geleerd. Achteraf ben ik blij dat ik  
dat heb gedaan, want daardoor wist ik beter  
wat ik kon verwachten en hoe dingen in 
Nederland werken.”
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Mbarka: 
“Alles is mogelijk, als je maar zelf wilt. En de  
mensen zoekt die je de weg willen wijzen en die  
je motiveren”. 

Een rijk bestaan in Nederland?
Nederland is vergeleken met Marokko  
waarschijnlijk een rijk land. Maar lang niet  
iedereen in Nederland is rijk. Net als alle 
Nederlanders moeten gezinsmigranten,  
samen met hun partner, hard werken om rond 
te komen. De salarissen in Nederland zijn  
misschien hoger dan in Marokko. Maar hou er 
rekening mee dat de kosten van levensonder-
houd ook vele malen hoger zijn dan in 
Marokko. Er is werk en er is sociale zekerheid, 
maar voor het laatste gelden strenge regels.  
In Nederland is het normaal dat beide  
partners werken. 

Yahya: “Toen ik net in Nederland was hadden we 
niet veel te besteden. Mijn partner werkte 40 uur 
per week en ik had nog geen inkomen. Pas toen ik 

ook ging werken hielden we geld over en konden 
we op vakantie gaan. Wat had ik Marokko gemist! 
Nu hebben we genoeg gespaard voor een groter 
huis en een nieuwe auto. Dat hadden we met één 
inkomen zeker niet gered.” 

Voor veel gezinsmigranten is het een tegen-
valler dat ze in Nederland weer helemaal  
opnieuw moeten beginnen. Het is bijvoor-
beeld moeilijk om een goed betaalde baan te 
vinden. Bijvoorbeeld omdat uw Marokkaanse 
diploma’s in Nederland minder of helemaal 
geen waarde hebben. Toch is het mogelijk om, 
met veel inzet van uw kant, een goed bestaan 
op te bouwen. Verderop in deze folder leest u 
wat u daarvoor kunt doen. 
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Uw beeld van Nederland
U heeft waarschijnlijk al nagedacht over een 
nieuw leven in Nederland. Misschien heeft u 
tijdens het voorbereiden van het basisexamen 
inburgering uw beeld van het land al wat  
moeten bijstellen. Dit gebeurt vaker bij  
gezinsmigranten, ook na aankomst in 
Nederland: 

Yahya: In Marokko is het veel minder gebruikelijk 
dat je als man op de kinderen past. De man werkt 
en de vrouw doet het huishouden en zorgt voor de 
kinderen. In Nederland gaat dat heel anders. Als  
je een gezin wilt en je wilt wat verdienen, dan  
moet je allebei werken en om de beurt op de 
kinderen passen. 

Salima: “Mensen in Nederland zijn heel direct.  
Als iemand je in Marokko thee aanbiedt, zeg je 
eerst ‘nee’ uit beleefdheid. Als je in Nederland  
‘nee’ zegt, krijg je geen thee meer! Er wordt van  
je verwacht dat je net zo direct bent. Dat is  
juist goed.” 
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Deze folder is voor mensen die overwegen 
vanwege een relatie te migreren naar 
Nederland. 
Als u besluit vanwege een huwelijk of rela-
tie naar Nederland te verhuizen dan wordt 
dat ‘gezinsmigratie’ genoemd. 

Verhuizen naar een ander land is geen een-
voudige keuze. Het is verstandig hier goed 
over na te denken. Er breekt een spannende 
tijd aan, waarin u samen met uw partner, een 
nieuwe start maakt. In Nederland wordt van u 
verwacht dat u investeert in uw toekomst en 
in de Nederlandse samenleving. U moet in uw 
eigen levensonderhoud kunnen voorzien. 
Daarnaast bent u verplicht de Nederlandse 
taal te leren en kennis te verwerven van de 
Nederlandse samenleving. Hierdoor kunt u 
een opleiding volgen, werken of vrijwilligers-
werk gaan doen. U moet hiervoor in de eerste 
plaats zelf actie ondernemen. De Nederlandse 
overheid kan in sommige gevallen helpen via 
taal- en inburgeringscursussen en ondersteu-
nen bij het vinden van een (vervolg)opleiding 
of een baan. 

Als u zich, voordat u naar Nederland gaat, 
goed voorbereidt, maakt u een betere en snel-
lere start in Nederland. Maak daarom van te 
voren, samen met uw partner en familie, een 
plan. Stel uzelf hierbij de volgende vragen:

-  Hoe kan ik al in het buitenland meer 
Nederlands leren?

-  Hoe ga ik verder met het leren van de 
Nederlandse taal in Nederland?

-  Welke opleiding wil ik doen en hoe vind ik 
deze opleiding?

- Hoe kan ik mijn diploma laten waarderen?
-  Wat voor werk wil ik in Nederland en hoe 

vind ik deze baan?
- Hoe zorgen we voor goede huisvesting?

Met deze folder kunt u beginnen met het  
maken dit plan. U wordt gewezen op de moge-
lijkheden, kansen, verantwoordelijkheden en 
moeilijkheden die bij immigratie kunnen  
komen kijken. Ook krijgt u tips van mensen 
die u zijn voorgegaan.
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