Toespraak van de Commandant der Strijdkrachten, generaal Van Uhm, tijdens de overdracht van zijn
commando over de krijgsmacht aan de nieuwe Commandant der Strijdkrachten generaal
Middendorp op 28 juni 2012 te Den Haag.

Let op: Alleen gesproken woord telt!

Dank u wel overste De Wolf.

Wilt u het geheel op de plaats

rust zetten.

Ridders Militaire Willems Orde,
Excellenties, vlag- en
opperofficieren, nabestaanden
van gesneuvelde Nederlandse
militairen, leden van Eerste en
Tweede Kamer, veteranen en
aangetreden militairen, dames

en heren,



A special welcome to our

foreign guests.

Your presence here today
shows that the Royal
Netherlands Armed Forces can
only perform their tasks within
an international environment
and in close cooperation with
our international allies,
colleagues and, if | may say so,

friends.

Thank you for being here today,
please allow me to continue in

Dutch.



Excellenties, dames en heren,

Ruim vier jaar geleden
aanvaardde ik op deze plek het
commando over de

Nederlandse strijdkrachten.

Een eervolle functie met een

grote verantwoordelijkheid.

De verantwoordelijkheid om de
belangen van ons land te

dienen.

De verantwoordelijkheid om als
hoogste militair van Nederland
de minister van Defensie en de

regering te adviseren.



Maar zeer zeker ook de
verantwoordelijkheid voor de
veiligheid en het welzijn van
onze militairen, die namens de
Nederlandse vlag overal ter
wereld in gevaarlijke
omstandigheden hun werk

doen.

In de nacht die volgde op mijn
benoeming tot hoogste militair
van Nederland vier jaar geleden,
liep mijn zoon in Deh Rashan in

Afghanistan de hondenwacht.

Die nacht had hij een lang

gesprek met een collega.



Deze luitenant heeft mij later in
een brief verslag gedaan van
wat het laatste gesprek met mijn

Zoon zou zijn.

Dennis, mijn zoon, vertelde die
nacht dat zijn vader een paar
uur eerder Commandant der

Strijdkrachten was geworden.

Hij zei dat zijn vader was
begonnen aan een mooie
eindsprint in zijn lange militaire
loopbaan, en dat z’'n moeder het

goed vond.

Mijn zoon had een aantal dingen

goed gezien.

Maar één ding had hij fout.



Het bleek geen eindsprint te zijn

maar een hindernisbaan

In mijn veertig jaar als militair
heb ik de Val van de Muur
meegemaakt en het
ineenstorten van het Warschau

Pact.

We hebben de dienstplicht

opgeschort.

We dachten dat de wereld

veiliger zou worden.

Die hoop en verwachting is niet

uitgekomen.



Na de Koude Oorlog is meer

dan ooit _een beroep gedaan op

de Nederlandse krijgsmacht.

Onze militairen zijn door ons

land noqg nooit zo vaak en

intensief op missie gestuurd als

in de twintig jaar na__ de Val van

de Muur.

Naar de Balkan, Irak,
Afghanistan, Somalié. Naar vele
kleinere missies in Afrika, Azié

en het Midden-Oosten.

Ook in Nederland is meer dan
0oit tevoren op ons een beroep

gedaan.



De Nederlandse krijgsmacht is
compleet van gedaante

veranderd.

Van dienstplichtigenleger tot
uiterst professionele
beroepskrijgsmacht die heeft
moeten optreden op het

hoogste geweldsniveau.

Parlement, regering en
Krijgsmacht maar ook de
samenleving hebben
gezamenlijk in die nieuwe rol

moeten groeien.



Onder meer voor ons optreden
in Afghanistan na de
terreuraanslagen op de Twin
Towers in New York en voor
onze bescherming van de
koopvaardij tegen de piraten,
hebben wij veel waardering

gekregen.

We hebben aangetoond dat we
kunnen leveren wat van ons

wordt gevraagd.

De Nederlandse krijgsmacht
kan de vergelijking met andere
krijgsmachten met glans

doorstaan.



Dat is niet alleen mooi voor de

Krijgsmacht.

Dat is vooral goed voor

Nederland.

Want in een wereld waarin de
onderlinge afhankelijkheid
toeneemt, moet je samen

optrekken.

Het betaalt zich uit als wij ons

aandeel leveren.
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Voor een handelsland als het
onze, is optreden buiten de

grenzen geen keuze , maar pure

noodzaak gebleken.

Excellenties, dames en heren,

Als wij stilstaan bij het belang
en de waarde van vrede en
veiligheid voor onszelf en voor

anderen...

...laten wij dan ook stilstaan bij
de mensen die daar 365 dagen
per jaar, 24 uur per dag met
passie en overtuiging aan
werken en met blindelings

vertrouwen in elkaar.
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De Nederlandse militairen.

Laten wij stilstaan bij wat de
ultieme consequentie is van
hun keuze om de wereld voor
ons allemaal veiliger en beter te

maken.

De ultieme consequentie voor

de militairen zelf.
Maar ook voor hun thuisfront.

Ik nodig u uit €én minuut stilte
in acht te nemen om de
militairen te herdenken die
omkwamen terwijl zij uitvoering
gaven aan hun opdracht,
gegeven door de Nederlandse

regering.
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Dames en heren,

Mag ik u daartoe verzoeken te
gaan staan en wil de
Paradecommandant de eregroet
laten brengen en het signaal

Taptoe laten spelen,

[ Signaal taptoe + 1 minuut stilte

+ sighaal voorwaarts]

Dank u wel dames en heren, wilt
u weer gaan zitten en wil de
paradecommandant de wapens
doen afzetten en het geheel op

de plaats rust stellen.
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Dames en heren,

Elke dag zien onze
beroepsmilitairen en reservisten
in hun uitzendingen, hoe

kostbaar vrede en veiligheid is.

Hoe waardevol het is als de
democratische rechtstaat
bepaalt, en niet de man met het

grootste geweer.

De militairen die wij zojuist
hebben herdacht, maar ook de
militairen en veteranen die u
hier vandaag ziet staan, zijn het
harde bewijs dat vrede en

veiligheid niet gratis zijn.

14



Dat besef, dat is iets dat wij ons
in Nederland op 4 en 5 mei

realiseren.

Maar we zijn het de rest van het
jaar ook weer heel snel

vergeten.

In de twintig jaar sinds de Val
van de Muur is het
Defensiebudget gestaag

gedaald.

Van 2,7 procent van ons Bruto
Nationaal Product naar 1,4

procent.
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We zijn qua personeel in die tijd

gehalveerd.

In 2009 hebben wij daar
bovenop nog eens 300 miljoen
euro per jaar moeten

bezuinigen.

In 2010 zelfs tegen de 1 miljard

euro.

Kazernes gaan dicht, de tanks
zijn weg en 12.000 banen

moeten verdwijnen.

Wij weten niet wat de nabije
toekomst zal brengen, ook niet
voor de Nederlandse

Krijgsmacht.
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Ik ga daar niet over.

De krijgsmacht is a-politiek,
betrouwbaar, controleerbaarr,
bereid om verantwoording af te

leggen en zonder stakingsrecht.

Kortom, wij zijn uw

zwaardmacht.

Het is zoals Admiraal Michiel de
Ruyter in het jaar 1675 zel, toen
hem door het landsbestuur
werd gevraagd ten strijde te
trekken met te weinig
manschappen en te weinig

schepen.
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De Ruyter antwoordde slechts:

‘De Heeren hebben mij niet te
verzoeken maar te gebieden. En
al wierd mij bevoolen ’s lands

vlag op een enkel schip te

voeren, ik zou daarmee te zee

gaan.’

Dames en heren,

Dit is meer dan een
nostalgische quote van een
Hollandse Zeeheld uit lang

verviogen tijden.

18



Zoals Admiraal De Ruyter het

zegt, zo is het tot op de dag van

vandaaq .

Het was en het is_de politiek die
over de krijgsmacht, de
Nederlandse militairen en over
de manier waarop wij ons werk

kunnen doen, wikt en beschikt.

De verantwoordelijkheid van

militairen is op dat vlak eindig.

Als Commandant der
Strijdkrachten is het mijn taak
de Nederlandse regering te
adviseren, zodat de regering
een afgewogen besluit kan

nemen.

19



Op een goede manier bijJdragen
aan de besluitvorming over
deze ernstige afwegingen,
steeds onze militairen proberen
uit te leggen wat in politiek Den
Haag is besloten en deze
besluiten loyaal uit te voeren,
dat is de hindernisbaan die ik
de afgelopen vier jaren heb

genomen.

Daarbij was mijn inzet de core
business van de krijgsmacht
zoveel mogelijk overeind te

houden.
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Ik dank de twee ministers onder
wie ik heb gediend, Eimert van
Middelkoop en Hans Hillen, en
Ik dank de staatssecretaris,
Jack de Vries, voor hun
vertrouwen en de ruimte die zij

hebben geboden...

....voor het verbreden van de
informatievoorziening aan de
Staten-Generaal door het
kunnen bieden van de juiste

militaire context.
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Ik heb het gewaardeerd dat op
het departement alle
onderwerpen open besproken
en bediscussieerd konden

worden.

Ook de secretaris-generaal, Ton
Annink, mijn eigen staf en niet
in het minst de commandanten
van de defensieonderdelen wil
Ik danken voor de goede

samenwerking.

Zoals ik al zei, voor mij zijn de
afgelopen vier jaren een

hindernisbaan gebleken.
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Maar ook voor de nieuwe

Commandant der Strijdkrachten

wordt het geen walk in the park.

Er liggen zware klussen te

wachten.

In missies maar vooral ook hier

in Nederland.

Het uitvoeren van de
bezuinigingen van tegen de 1

miljard euro.
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Generaal Middendorp. Tom.

Als commandant van de Task
Force Uruzgan stond jij slechts
een paar meter van soldaat
eerste klas Azdin Chadli toen
Chadli op Kamp Holland werd
getroffen door een vijandelijke

raket.

Soldaat Chadli sneuvelde en
kapitein Stefanie Verhoef raakte

zwaar gewond.

De kapitein is hier aanwezig, net
als andere gewonden uit de

periode Uruzgan.
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Jij stond er bovenop.

Het had dus niet veel
gescheeld, of er had hier
vandaag een ander gestaan om
het commando over de
Nederlandse krijgsmacht over

te nemen.

Je hebt in Uruzgan voor hele
moeilijke situaties gestaan en
hele moeilijke besluiten moeten

nemen.

Jij kent de core business van de

krijgsmacht als geen ander.
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Dat schept alle vertrouwen en ik
wens je wijsheid, succes en ook
sterkte als nieuwe Commandant

der Strijdkrachten.

Dames en heren,

Er is een ongeschreven regel bij

de familie Van Uhm.
En die ga ik nu overtreden.

Ik ga hen namelijk in het
openbaar danken voor hun

steun.

Inge, mijn vrouw, Lotje,mijn
dochter en Lieneke, de vriendin

van mijn zoon Dennis.
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Jullie zijn de enige personen die
echt beseffen welke impact
deze jaren hebben gehad op

ons dagelijks bestaan.

Het brengt 24 uur per dag
hectiek en intense

betrokkenheid met zich mee.

Ik heb altijd op jullie kunnen

rekenen, daarvoor dank ik jullie.

Natuurlijk heeft het militaire

element ons als gezin ook op

een andere manier diep geraakt.
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Mijn zoon had het misschien

niet altijd bij het juiste eind.

Maar hij had wel heel goed door
hoe de verhoudingen thuis

lagen.

Daarom is het goed dat er nu

meer tijd komt voor familietijd.

Excellenties,dames en heren,

Mijn zoon deed met zijn maten

waar hij in geloofde.
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Ik heb dat bijna 40 jaar ook
mogen doen, fantastisch werk

met fantastische mensen.

Er is niets mooiers dan van
jongelui betere mensen maken
en met hen te werken aan een

betere wereld.

Ik ben daar enorm dankbaar

VOOr.
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Maar wij militairen kunnen dat

alleen als eenieder van u ons

steunt en als wij als Nederland
bereid zijn en bliiven _om te
investeren in onze Nederlandse

Krijgsmacht.

Dank u wel.

-0-0-0-
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