
Toespraak van de minister van Defensie, J.S.J. Hillen, ter gelegenheid van de uitreiking van 
de herinneringsmedaille Vredesoperaties op 1 november 2012 te Den Haag. 
 
Let op. Alleen gesproken woord geldt! 
 

 

Collega Opstelten, generaals, 

aangetreden militairen en 

collega’s van de politie, 

  

Geschiedenis wordt geschreven 

door vandaag na te denken over 

morgen. 

Maar vooral door stappen te 

zetten. 

 

Vandaag wil ik stilstaan bij de 

geschiedenis die u geschreven 

heeft. 
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Als Marechaussees, de ‘blauw-

groene’ kant. 

Samen met 

politiefunctionarissen, de 

‘blauwe’ kant. 

 

In Kosovo, Afghanistan, Bosnië 

en Kenia legde u het fundament 

voor een nieuwe functionerende 

rechtsorde.  

 

Een rechtsorde, waarbinnen de 

rechten van de mens worden 

nageleefd en misdrijven eerlijk 

worden berecht. 
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Dat is geen eenvoudige 

opdracht. 

 

Het opbouwen van een goed 

functionerende rechtsorde is 

een zaak van lange adem. 

Daarom zag u het zaad dat u 

wierp, vaak nog niet ontkiemen.  

 

Maar dat maakt uw werk er niet 

minder belangrijk op. 

Kijk maar naar ons eigen land. 

Een democratische rechtsorde 

is ook bij ons niet uit de lucht 

komen vallen. 
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Daar hebben we ons 

decennialang voor ingezet. 

Eeuwen zelfs. 

 

Nu zijn we zover dat we het heel 

gewoon vinden dat niet de 

sterkste, maar een 

onafhankelijke rechter beslist of 

een verdachte schuldig is. 

 

Nu vinden we ook het heel 

gewoon dat de politie en 

marechaussee geen 

steekpenningen aannemen, om 

een oogje dicht te knijpen. 

 

4 
 



Maar de landen waar u zich 

heeft ingezet zijn zo ver nog 

niet. 

Daar staat dit proces nog in de 

kinderschoenen. 

 

Ik denk aan de belevenissen 

van overste Dieters van de 

Marechaussee. 

 

In Afghanistan reisde hij 

regelmatig met zijn tolk over de 

gevaarlijk besneeuwde en ijzige 

Salang Pass van Kabul naar 

Kunduz… 
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…helemaal door naar de 

Afghaanse provincie 

Badakshan dat grenst aan 

China. 

 

Hij maakte die reizen om 

Afghaanse politiechefs te 

helpen. 

 

Tijdens gesprekken leerde hij 

hen op een nette manier om te 

gaan met onveilige situaties en 

met criminaliteit. 

Maar hij sprak ook over de 

verantwoordelijkheden van de 

politie en over de verhouding 

tussen man en vrouw. 
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Hij liet zien dat de politie er is 

om de bevolking te dienen... 

… dat zij moeten zorgen voor de 

veiligheid van mensen… 

…en dat zij op moeten komen 

voor de burgerrechten van 

iedereen. 

 

Dus ook van de zwakkeren in de 

samenleving, zoals vrouwen en 

kinderen. 

 

Er is al sprake van vooruitgang, 

zo merkte hij. 

Bijvoorbeeld in de 

vrouwengevangenis in 

Kunduz… 
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…ooit een lemen hut, en nu een 

gebouw van steen. 

 

In die gevangenis was een 

bibliotheek geopend. 

Ook was een keukeninstallatie 

aangelegd, zodat maaltijden 

hygiënisch konden worden 

bereid. 

 

‘De politie gaat steeds beter om 

met burgers’, concludeerde 

overste Dieters.  

‘Maar het kost tijd’. 

‘Veel tijd.’ 

 

En dat is logisch. 
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Begrippen als rechtsstaat.. 

…mensenrechten… 

…gender… 

…een onafhankelijke 

rechterlijke macht… 

… en parlementaire 

democratie… 

... zijn in de landen waar u zich 

inzette nog niet geworteld. 

 

Dat vereist een lange adem. 

Met geduld, inlevingsvermogen 

en volhardendheid. 

 

Dat heeft u allen getoond. 
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Zoals kapitein Apperloo die op 

uitzending was in Kosovo, de 

jongste staat van ons continent. 

 

Hij assisteerde bij de 

Kosovaarse douane en gaf 

ambtenaren adviezen. 

Adviezen over zaken die voor 

ons heel normaal zijn.  

 

Zo legde hij bijvoorbeeld iedere 

keer weer geduldig uit hoe een 

proces-verbaal wordt 

opgemaakt… 

…dat de politie altijd bonnetjes 

moet uitschrijven bij 

verkeersovertredingen… 
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…of wat te doen als er geld zit 

in een paspoort of in een ander 

belangrijk document.  

 

‘Niet aannemen’, zo luidde zijn 

advies.  

 

Het klinkt voor ons zo 

vanzelfsprekend. 

Maar het zijn deze adviezen die 

daar op den duur het verschil 

maken. 

 

Want alleen vertrouwen van de 

bevolking in een eerlijk en goed 

bestuur, biedt perspectief op 

een stabiele omgeving. 
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En een stabiele omgeving biedt 

weer perspectief op 

economische groei en op 

ontwikkeling. 

 

En pas dan denken partijen wel 

twee keer na voordat ze zich in 

een conflict storten. 

 

Het gaat dus de goede kant op. 

Maar we zijn er nog niet. 

 

Na eeuwen van bloedige oorlog 

kan een stabiel, democratisch, 

welvarend en multi-etnisch land 

niet zomaar uit de grond 

worden gestampt.  
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Om daar te komen moeten we 

soms drie stappen vooruit 

zetten, en dan weer twee 

stappen achteruit. 

 

Maar die ene stap vooruit maakt 

wel het verschil. 

 

Het overkwam ook 

Wachtmeester Visser. 

 

Hij werkte bij gate 31 in het 

noorden van Kosovo, waar 

hoofdzakelijk Serviërs wonen. 

Daar monitoorde hij de politie. 
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In de zomer werd het plotseling 

onrustig en moesten we twee 

stappen achteruit doen. 

 

Een speciale eenheid van de 

Kosovaarse politie wilde 

namelijk de controle over de 

grensposten met Servië 

overnemen. 

Dat leidde tot gevechten met 

lokale Servische nationalisten. 

 

Hierbij werd gate 31 onder vuur 

genomen, waar wachtmeester 

Visser aan het werk was. 
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Snel wist hij een kogelwerende 

container in te duiken, waardoor 

hij ongedeerd bleef. 

Gelukkig maar. 

 

De situatie bleef nadien wel 

onrustig in het gebied. 

De Kosovaarse politie kon niet 

meer werken. 

Alleen Wachtmeester Visser en 

zijn collega’s waren nog 

aanwezig om de grens te 

bewaken. 

 

Monitoren was er voor u dus 

niet meer bij,  maar u droeg wel 

bij aan de stabiliteit in de regio. 
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U fungeerde als buffer. 

 

Toch een belangrijke stap 

vooruit… 

Want zonder uw aanwezigheid 

was nieuw conflict al opgelaaid. 

Dat is niet alleen voor de regio 

riskant, maar voor ons hele 

continent. 

 

Kosovo lijkt misschien maar 

een klein stipje op de 

wereldkaart… 

…het bevindt zich wel in de 

achtertuin van onze eigen 

Europese Unie. 
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Bij conflict slaan terreur, 

georganiseerde misdaad en 

corruptie… 

…dan al snel over naar andere 

delen van Europa. 

 

Dat brengt ook onze veiligheid 

in gevaar. 

 

En zo werkte u allen niet alleen 

onder moeilijke 

omstandigheden aan een 

rechtsstaat daar… 

…maar diende u ook het belang 

van Nederland.  
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Aangetreden militairen en 

politie-collega’s, 

 

Alleen tijd en de juiste stappen 

voorwaarts… 

…zorgen ervoor dat conflict, 

spanningen, misdaad en 

corruptie een verre herinnering 

lijken. 

Iets uit het verleden dat achter 

ons ligt. 

 

Dat is het belang van uw werk. 

 

U hebt ondanks die moeilijke 

omstandigheden en die taaie 

werkelijkheid… 
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…geloofd in de kracht van het 

zetten van stappen.  

Altijd met dat ene einddoel voor 

ogen;  

Vrede, veiligheid en stabiliteit. 

 

Zo schreef u mee aan de 

geschiedenis. 

En zo diende u het belang van 

ons land, dat als handelsnatie 

zo is gebaat bij een stabiele 

omgeving. 

 

De regering is u daar dankbaar 

voor. 
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Laten we niet vergeten dat u 

daarbij op fantastische wijze 

gesteund bent door uw 

thuisfront. 

 

 

Uw partner, uw kinderen, uw 

familie en vrienden hebben 

thuis het leven draaiende 

gehouden.  

Zonder hun steun geen missie. 

 

Ik wil daarom niet alleen u, maar 

ook het thuisfront bedanken. 

 

Voor de partner is er daarom de 

roos. 
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Voor de kinderen is er het 

kindermedaillon. 

 

Want ook voor jullie was het 

een echte missie! 

 

Mag ik voor het thuisfront nog 

een hartelijk applaus! 

 

(applaus) 

 

Dan wil ik u nu bedanken door 

samen met minister Opstelten… 

… namens het kabinet… 

…de herinneringsmedaille 

Vredesoperaties uit te reiken.  
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Hiertoe zal mijn adjudant de 

beschikking voorlezen. 

  

-0-0-0- 

 

 

 

22 
 


