Toespraak door de minister van Defensie Van Middelkoop bij de uitreiking van de
herinneringsmedailles Vredesmissies Atalanta op Hr. Ms. Evertsen op 30 december 2009
te Den Helder.

Let op: Alleen gesproken woord geldt!

Generaal Zuiderwijk, Commandeur Bindt, leden van de vaste Kamercommissie voor
Defensie, fijn dat u hier bent.

Overste Vooijs en bemanning van Harer Majesteits Evertsen,

Welkom terug in Nederland. Welkom terug op de rede van Den Helder. Nog even en u
kunt na vele intensieve maanden uw partner, kinderen, familie en vrienden weer in de
armen sluiten. Daar hebt u lang naar uitgekeken. Daar heeft uw thuisfront lang naar
uitgekeken.

Want U zou eigenlijk een volle week geleden afmeren te Den Helder, op woensdag 23
december. Zodat u de kerstdagen kon doorbrengen met uw gezin, familie en vrienden.
Dat zou een prachtige afsluiting zijn geweest van vele maanden zeer succesvol werk ver
weg van thuis. Het werd een kerst op zee.

U hield op 2 december dertien zwaarbewapende piraten aan na mislukte kaappoging. Een
groot succes voor de Nederlandse Marine in de bestrijding van de piraterij in de wateren
voor Somalié. Maar wel een succes met venijn in de staart.

U werd het slachtoffer van een patstelling. Kenia wenste de piraten niet over te nemen.
Berechting in Nederland bleek geen optie. De Tanzaniaanse route bood evenmin
uitkomst. Dit alles begon zo lang te duren dat dat het beeld opriep van de Vliegende
Hollander. Het schip dat zijn bestemming nooit bereikte. Toen heb ik, als minister van
Defensie, ingegrepen. En een ultimatum gesteld. Omdat het voor u — bemanning en
thuisfront - zo niet langer kon.

Heeft het te lang geduurd? Ja.

Betreur ik dat? Ja.

Begrijp ik uw teleurstelling? Ja.

Hoort het bij ons werk? Ja.

U bent allemaal professionals. U weet dat een internationale missie zich niet altijd tot op
de dag laat plannen. U weet dat er soms teleurstellende beslissingen worden genomen.
Want helaas hebben we de piraten moeten laten gaan. Met die realiteit bent u
professioneel omgegaan.

En u hebt een fantastische prestatie geleverd in de wateren rond Somalié. Ik heb dat zelf
mogen zien tijdens mijn bezoeken aan uw schip. U hebt een grote inbreng gehad in het
succes van de EU-missie Atalanta ter bestrijding van piraterij.

Een missie die ruim vier maanden onder Nederlands commando heeft gestaan.

Dit succes is niet vanzelf gekomen. U hebt daar hard aan gewerkt. Samen met de
partners uit andere EU-landen. Maar ook met India, met Rusland en China. China toonde
zich daarbij onder de indruk van de Nederlandse marine. En terecht. Ik noem uw actie
tegen een piratenskiff samen met de Noren, uw assistentie van koopvaardijschip de
Irene, uw hulp aan viluchtelingen in moeilijkheden. En ik noem uw codrdinatie van de
beveiliging van koopvaardijschepen en uw bescherming van de voedseltransportschepen.
Mede dankzij uw inzet konden deze schepen voedsel en noodhulp afleveren in Somalié.
Een zaak van levensbelang voor miljoenen die hiervan volledig afhankelijk zijn.

De resultaten mogen er zijn. Niet voor niets heeft het kabinet besloten om de
Nederlandse bijdrage aan operatie Atalanta te verlengen. Dankzij uw aanwezigheid is in
de Golf van Aden sinds juli bijna geen schip meer gekaapt. Er zijn geen schepen



aangevallen van het Wereld Voedsel Programma. Het probleem van piraterij is niet
opgelost. Dat kan ook niet.

Maar binnen uw mogelijkheden hebt u het maximale bereikt: een veiligere doorvaart
door de Golf van Aden en veilige voedseltransporten.

Mannen en vrouwen van Harer Majesteits Evertsen,

U hebt samen veel meegemaakt. U bent intensief met elkaar opgetrokken, dag en nacht.
Sommigen van u zijn op deze missie door Neptunus gedoopt tot zeeman, een van die
mooie tradities die onze Marine, het oudste krijgsmachtdeel, rijk is. U hebt goed werk
gedaan.

Voor de mensen in Somalié. Voor de Marine, die heeft aangetoond dat onze krijgsmacht
op het hoogste niveau topprestaties kan leveren.

En voor Nederland. Want vrije en veilige zeehandelsroutes zijn voor onze handelsnatie
van levensbelang. Mede dankzij uw inzet kunnen veel mensen in Nederland een
boterham verdienen. U hebt laten zien dat de Marine van vitaal belang is voor de
Nederlandse economie. Dat is een krachtig signaal. De krijgsmacht is nodig.

Defensie is u veel dank verschuldigd. Voor uw inzet. Voor uw volharding en geduld. 1k
spreek die dank bij deze graag aan u uit. Deze dank geldt evenzeer het thuisfront.

Uw partners en kinderen, uw broers en zussen, uw ouders en grootouders hebben het
zonder u moeten doen. Zij hebben thuis het leven draaiende moeten houden. Daarmee
hebben ook zij een cruciale bijdrage geleverd aan het succes van de missie Atalanta. Ik
moet daarbij denken aan de woorden van onze Commandant der Strijdkrachten: ,,Ik kan
van mijn militairen de uiterste inzet eisen. Maar ik kan die inzet van het thuisfront slechts
vragen.” Ik sluit mij bij deze woorden aan. Het thuisfront wacht aan wal. Daarom vraag
ik u aan hen mijn dank over te brengen voor hun geduld en steun.

Als blijk van waardering en erkenning voor uw werk krijgt u zodadelijk de
herinneringsmedaille Vredesmissies uitgereikt.

En na de uitreiking, de hereniging met familie en vrienden. Samen Oud en Nieuw vieren.
En genieten van een welverdiend verlof.

Ik wens u een mooie tijd aan wal!
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