
Toespraak van de minister van Defensie, H. Hillen, ter gelegenheid van de uitreiking van de 
herinneringsmedaille Vredesoperaties op 4 november 2010 te Den Haag. 
Let op: Alleen gesproken woord geldt! 
 
 

Collega Opstelten, Generaals, 

aangetreden militairen en 

collega’s van de politie, 

 

Wij zijn hier vandaag bijeen 

voor de uitreiking van de 

herinneringsmedaille 

Vredesoperaties. 

 

Mijn collega-minister Opstelten 

heeft al veel gezegd over de 

concrete missies en de 

resultaten daarvan ter plekke. Ik 

sluit me daar graag bij aan. 
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Op mijn beurt wil ik vandaag 

stilstaan bij het belang van de 

crisisbeheersingsoperaties die 

wij als Nederland uitvoeren. In 

het bijzonder de missies van de 

Koninklijke Marechaussee 

samen met de politie. 

 

Deze missies voeren wij uit over 

de gehele wereld. 

 

Deze missies hebben allemaal 

slechts één doel: Het bijdragen 

aan de veiligheid, de rechtsorde 

en het opbouwen van de 

rechtsstaat ter plekke. 
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Dat klinkt abstract. 

 

Zeker in een land als Nederland. 

 

We vinden het heel gewoon dat 

niet de politie, maar de rechter 

beslist of een verdachte ook 

daadwerkelijk schuldig is. (We 

hoorden net van minister 

Opstelten een mooi verhaal 

daarover uit Soedan.) 

We vinden het heel gewoon dat 

de politie en marechaussee 

geen steekpenningen 

aannemen om een oogje dicht 

te knijpen.  
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We vinden het heel gewoon dat 

we elke vier jaar – soms iets 

eerder ☺ - naar de stembus 

mogen. Dat stemmen eerlijk 

geteld worden. 

Kortom, we vinden het heel 

gewoon dat we in een 

democratische rechtsstaat 

leven. 

Het is nog niet zo heel lang 

geleden dat zulke ideeën ook 

hier in Nederland weerstand 

opriepen. 

Ik denk dan bijvoorbeeld aan 

werk en leven van de beroemde 

Nederlandse filosoof Baruch 

Spinoza. 
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Het graf van deze beroemde 

Spinoza is hier, in de tuin van 

deze Nieuwe Kerk, slechts 

enkele meters van de plaats 

waar wij ons nu bevinden. 

 

U denkt misschien, wat heeft 

een 17de eeuwse filosoof nu te 

maken met mijn uitzending? 

 

Ik zal toelichten. 

 

Baruch Spinoza zag in 1672 met 

eigen ogen hoe de gebroeders 

De Witt werden gelynched door 

het volk. Zonder tussenkomst 

van enig rechter.  
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Het gebeurde bij de 

Gevangenpoort, hier ook 

slechts een steenworp vandaan.  

 

Spinoza was diep geschokt. 

Ultieme barbarij (Ultimi 

barbarorum!), noemde hij de 

moordpartij. 

 

 

Spinoza wijdde dan ook een 

groot deel van zijn vrij korte 

leven (hij werd slechts 44 jaar) 

aan een vurig pleidooi voor de 

democratische rechtsstaat.  
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Een staat waar de overheid – en 

dus ook politie en leger – in 

dienst stond van het volk, in 

plaats van een elite, in plaats 

van de koning en de kerk. 

 

Met pek en veren werd hij onze 

hoofdstad Amsterdam 

uitgejaagd. De machtige elite 

legde hem het zwijgen op. Veel 

van zijn werk werd pas na zijn 

dood gepubliceerd. 

 

 

 

 

 7



Dat wij juist vandaag op de plek 

waar Spinoza zijn laatste 

rustplaats heeft, stilstaan bij het 

belang van uw werk, is dus 

meer dan toepasselijk.  

 

Spinoza leert ons dat 

democratie en rechtsstaat niet 

uit de lucht komen vallen. 

Daar moet voor gestreden 

worden.  

Dat vraagt inzet van iedereen. 

 

U hebt die inzet getoond.  

U hebt over de gehele wereld 

gewerkt aan de opbouw van die 

rechtsstaat. 

 8



Als marechaussees, de ‘blauw-

groene’ kant.  

Samen met de politie, de 

‘blauwe’ kant. 

 

Het kabinet ziet in die 

samenwerking de sleutel tot 

succes. 

Samenwerking met civiele 

partners in missies is van 

toenemend belang.  

Want het is één ding om militair 

in te grijpen in landen als 

Afghanistan of voormalig 

Joegoslavië.  
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Maar wat er daarna gebeurt, is 

op zijn minst van even groot 

belang.  

 

Alleen vertrouwen van de 

bevolking in een eerlijk, goed 

bestuur, biedt perspectief op 

een vreedzame toekomst. 

Dan leg je een écht fundament 

voor duurzame vrede en 

ontwikkeling. 

 

Werken aan zo’n mooie 

opdracht ver van huis geeft 

voldoening. 

Maar het kàn zo zijn praktische 

nadelen hebben…☺ 
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Daar weet uw thuisfront alles 

van. 

Als minister van Defensie 

realiseer ik mij altijd weer dat 

een uitzending grote gevolgen 

heeft voor het gezin en de 

familie en vrienden. 

 

U thuis staat er dan alleen voor.  

 

Terwijl het leven volop 

doorgaat. De voetbalwedstrijd 

of het zwemdiploma van de 

kinderen, het werk, de 

verjaardagen. 
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Ik spreek daarom hier graag 

mijn waardering uit voor uw 

steun aan onze mannen en 

vrouwen op uitzending. 

 

Zonder uw steun, geen missie! 

 

Aangetreden militairen en 

politie-collega’s, 

 

Voor uw werk past respect. 

Voor uw werk past waardering. 
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Die waardering onderstreep ik 

graag door samen met minister 

Opstelten namens het kabinet u 

de herinneringsmedaille 

Vredesoperaties uit te reiken. 

 

Dank u wel. 

 

-0-0-0- 
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