
Toespraak van de minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert, ter gelegenheid van de 
medaille-uitreiking aan Air Task Force 20 op 15 november 2012 te Leeuwarden. 
 
Let op: Alleen gesproken woord geldt! 
 
Aangetreden militairen en uw familie, vrienden en collega’s,  
Dames en heren, 
 
Goed om vandaag hier te zijn… 
…op vliegbasis Leeuwarden… 
een belangrijke basis van onze Koninklijke Luchtmacht. 
 
Vanuit deze basis bewaakt de luchtmacht,…  
…24 uur per dag,… 
…zeven dagen per week,… 
…de veiligheid van Nederland. 
 
Van cruciaal belang! 
 
Want laten we eerlijk zijn… 
…als het gaat om onze nationale veiligheid… 
…redden we het echt niet… 
…met alleen een brandweer- of politieauto. 
We hebben óns leger, ónze krijgsmacht, in alle opzichten heel hard nodig. 
… 
En dat geldt ook over de grens.  
Het buitenland is voor Handelsland Nederland van grote importantie. 
 
Nederland is de 17e economie ter wereld, de 5e investeerder, de 2e landbouwexporteur en de 7e 
handelsnatie. 
 
Dit kabinet wil dat graag zo houden. 
En alles in het werk stellen om Nederland sterker, veiliger en welvarender te maken. 
… 
Feit is dat de wereld om ons heen niet stil staat.  
We hebben te maken met een wereld waarin nieuwe landen, zowel economisch als millitair,  
steeds meer een hoofdrol opeisen. 
 
Voorspeld wordt dat China… 
…al over vier jaar (in 2016)… 
…de grootste economie ter wereld zal zijn. 
En dus niet langer Amerika.1 
Ook India, Brazilië en Indonesië komen onmiskenbaar sterk op. 
 
We hebben te maken met een wereld waarin de competitie om voedsel, energie en drinkwater 
groeit.2 
Zaken die steeds schaarser worden. 



… 
Natuurlijk is het uitgangspunt dat dit alles in goede harmonie dient te verlopen… 
Maar de realiteit is helaas wel dat we nu al conflicten zien ontstaan. 
Over water, olie en mineralen. 
In Azië, in het Midden-Oosten en op zee. 
 
We zien allerhande etnische en religieuze conflicten. 
 
En we zien ook… 
…vanuit zwakke staten en zwakke regio’s… 
…verspreiding van wapens en de toenemende aanwezigheid van de zware georganiseerde 
misdaad. 
 
Dames en heren, 
Conflict… 
…en onrust… 
…is voor niemand goed.  
En zeker niet voor Handelsland Nederland. 
 
Het is dus van belang om de komende jaren alert te zijn én te blijven. 
Economisch én militair! 
Die twee gaan hand in hand. 
Vrijheid, veiligheid en welvaart is immers nooit vanzelfsprekend.  
… 
U, mannen en vrouwen van de Nederlandse krijgsmacht, u bént die militaire kracht die Nederland 
zo hard nodig heeft. 
 
Maandenlang hebt u in Noord-Afghanistan gewaakt over de veiligheid van collega’s en 
bondgenoten. 
En uw missie begon letterlijk op dag één. 
De commando-overdracht had ternauwernood plaatsgevonden…  
…of de F16 moest de lucht in. Coalitietroepen in nood. 
Dankzij vlijmscherpe actie van uw kant, liep het goed af. 
Een topprestatie. 
The Dutch Armed Forces doen dat gewoon.  
 Je moet het maar kunnen… 
 
Dames en heren, 
The Dutch Armed Forces zijn een ijzersterk merk in het buitenland.  
En het zou me een lief ding waard zijn als dit ook voor iedereen in Nederland duidelijk is.  
 
 
Ik kan me echter niet aan de indruk onttrekken dat we… 
… juist in het binnenland… 
…nog een wereld te winnen hebben als het gaat om beeldvorming en imago.  
 
Mijn boodschap als minister van Defensie zal helder zijn. 



Namelijk: we hebben ónze krijgsmacht… 
… heel hard nodig.  
En met The Dutch Armed Forces hebben we goud in handen.  
Koesteren dus! 
… 
 
Nederlandse militairen,  
 
U en uw collega’s, wagen zich in de vuurlinie. 
Om ons land veiliger en sterker te maken. 
… 
Daar heb ik groot respect voor. 
... 
Dat verdient een groot applaus. 
… 
Vandaag markeert het einde van uw uitzending naar Afghanistan en vanaf Mirage. 
U mag trots zijn op wat u daar heeft neergezet. 
Ik ben dat ook, en met mij de Nederlandse regering. 
… 
Ik realiseer mij maar al te goed, dat dit niet was gelukt…  
…zonder de steun van uw familie, vrienden en bekenden. 
 
Daarom wil ik mij nu graag tot hen richten.  
(tribunes achter links en achter rechts) 
… 
Geacht thuisfront, 
Deze mannen en vrouwen zijn niet alleen ónze militairen, maar vooral ook úw partners, broers en 
zussen, zonen en dochters, vrienden en vriendinnen. 
Zonder uw steun, géén militaire kracht voor Nederland. Laat dat duidelijk zijn! 
 
Een eerbetoon… 
óók aan u… 
is daarom meer dan terecht. 
U krijgt straks ´de roos´ uitgereikt. 
… 
En dan de kinderen. 
Want ook jullie hebben het heel goed gedaan. 
Pappa of mamma zo lang moeten missen… is helemaal niet leuk. 
Jullie zijn dus tenminste net zo dapper geweest. 
En daarom krijgen jullie straks, net als pappa of mamma, een echte medaille. 
Het kindermedaillon. 
… 
Dames en heren, 
 
Dan wil ik nu overgaan tot het uitreiken van de ‘‘Herinneringsmedaille Vredesoperaties’’. 
Ik vraag mijn adjudant daartoe de beschikking voor te lezen. 


